
Busreis naar Utrecht op 11 mei 2023 
 
 
Ik ben een uurtje later opstaan; zo begon voor mij de jaarlijkse busreis. 
Iedereen was op tijd aanwezig bij de Bongerd, dus op naar Appie-Happie waar de rest van het 
gezelschap op de bus stond te wachten. Zo konden we op tijd vertrekken voor de jaarlijkse 
busreis. 
Het eerste doel op deze dag was het Kaas- en Botermuseum met kaasmakerij De Weistaar in 
Maarsbergen. Zoals gebruikelijk op een busreis als deze, werden we verwelkomd met koffie en 
uiteraard gebak. Terwijl we van dit alles genoten, konden we via een filmpje zien hoe de 
boerenkaas gemaakt wordt. Uiteraard kon je deze ook kopen. 
 

 
 
Vervolgens op weg naar Utrecht waar we ruim twee uren naar eigen inzicht konden invullen. 
Behalve een lunch, stond voor velen een bezoek aan de vele winkels op het programma. 
Jacqueline gaf nog wat tips voor liefhebbers die iets anders wilden dan winkelen. 
Dan de rondvaart. Jammer dat door een fikse hoosbui de ramen van de boot waren aangeslagen  
zodat het uitzicht niet optimaal was. Maar  de schipper c.q. gids maakte veel goed door veel te 
vertellen over de gebouwen die zich links en rechts bevonden. 
 

 
 
Het afsluitende diner op landgoed Haarzuilens was lekker en uitstekend verzorgd. 
Kortom, een geslaagde en gezellige dag. 
 
 
Guusje Jonkers 


